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De vele zijstraten van de Ambachtenlaan kregen in 1974 allemaal 

namen van –veelal oude- beroepen. We weten wel wat onder meer 

een leerlooier, een pannendekker, een leidekker is (was). Maar 

wat was een zwaardveger? 

De encyclopedie Van Dale heeft er slechts één woord voor: 

wapensmid. Het internet geeft een meer uitvoerige uitleg. ‘Een 

zwaardveger was een wapensmid die zich toelegde op de 

vervaardiging van zwaarden, dolken en hellebaarden. Maar ook 

helmen, maliënkolders en harnassen. Sommige wapensmeden 

specialiseerden zich tot bijvoorbeeld harnasmaker. Het vervaardigen 

van een harnas was een kostbare aangelegenheid omdat dit zeer 

arbeidsintensief was. De prijs ervan was gelijk aan de prijs van een 

boerderij. De zwaardveger hield zich tevens bezig met het polijsten 

van zwaarden, maar ook met het schoonmaken en repareren van 

andere wapens, waaronder vuurwapens. Zelf vervaardigde hij ook 

wapens’. In het door Gerard Otten geschreven boek ‘De straten van 

Breda’ voegt deze daar aan toe: ‘In de zeventiende en achttiende eeuw 

werd dit beroep in Breda nog uitgeoefend, maar in de negentiende 

eeuw komen we het niet meer tegen’. 


